Plan Kwartiermakers

versie: augustus 2025

Wat leuk dat je dit leest! Waarschijnlijk omdat je belangstelling hebt voor het leven in een leefgemeenschap of voor de plannen van
Dag 7. Prachtig! Dat hebben we dan gemeenschappelijk. In deze eerste aanzet van het 'plan kwartiermakers' nemen we je graag mee
in onze droom en de stappen die voor de realisatie nodig zijn. Wij wonen inmiddels een aantal weken op de boerderij.

Het enthousiasme waarmee onze plannen worden ontvangen is groot. Daarom merken we nu al dat we het niet alleen kunnen dragen
en willen we graag een team van zes mensen om ons heen die gaan meedenken en meedragen. Op die manier kunnen de deel-, woon-
en leefgemeenschap zich verder ontwikkelen.

Opbouw

Hieronder geven we eerst een overzicht van de drie gemeenschappen met de aandachtsvelden. Twee kwartiermakers per
gemeenschap gaan dit vormgeven. Natuurlijk doen we dit ook met elkaar in een team van acht personen en met de medewerkers die
hopelijk gaan aanhaken.

Na die omschrijving een overzicht van wat wij verwachten en wat jij mag verwachten.

Daarna ben jij aan zet en vragen we of je na het lezen van dit document ons een motivatie wilt sturen waarom je kwartiermaker zou
willen worden en voor welke gemeenschap. Dit kan naar: hallo@dag7.nl. We zien uit naar je reactie.

Voor de duidelijkheid: dat betekent dat als je hier wilt wonen, maar geen kwartier maken wilt worden, je natuurlijk meegenomen
wordt in het proces en we ook voor de potenti€le bewoners informatie- en deelmomenten organiseren. Heb je interesse om hier te
komen wonen en woon je nu niet in een leefgemeenschap, dan vragen we je eerst de introductie leerlijn van de school voor
leefgemeenschappen te doen 7 en 8 november in Klooster Nieuw Sion bij Deventer. Wij zullen daar zelf ook zijn.



Samen kwartier maken?

De inschatting is dat de realisatie van de
huizen op het erf nog zeker drie jaar kan
gaan duren. Dit is een mooie periode om
een groep te vormen. We zijn op zoek

naar zes kwartiermakers. Dat betekent

samen met ons de kar tot die tijd trekken.

We werken als één team met

verschillende deel taken.

Zes kwartiermakers gezocht

Kwartiermakers — delen

Bij Dag 7 willen we kennis, kunde en
spullen delen. Daarom zoeken we mensen
die dit kunnen stimuleren en coordineren.
Denk aan deelmaaltijden, de moes- en
pluktuin, onderhoudswerkzaamheden en

coordinatie op de klus- en tuindagen.

We denken aan twee mensen die als duo

deze taak vormgeven.

Meer achtergronden en hoe het proces verloopt
vertellen we je graag in dit plan 'Kwartiermaker'.

Kwartiermakers - vieren

We willen momenten van zingeving, stilte,
gebed en meditatie, kunst en cultuur

organiseren. Rondom een kampvuur en zo
mogelijk in de Joriskerk, dat is de kerk die

in onze buurt staat.

Lijk je het inspirerend om rondom deze
activiteiten de kar te trekken, dan zoeken
we jou. We denken aan twee mensen die

als duo deze taak vormgeven.

Lees meer >>>

Kwartiermakers — wonen

Het huidige gastenhuis, wat tegen de
boerderij aan staat, willen we dit najaar
renoveren. Als alles mee zit kan het
voorjaar 2026 beschikbaar zijn als woning

voor de kwartiermakers wonen.

Dat kunnen twee mensen zijn die alleen
leven, in dat geval komen er twee studio's.
Of een stel wat het als geheel bewoont.
De voorkeur is dat je je als bewoners

inkoopt.



Wat verwachten wij van een kwartiermaker?

Kwartiermaker: delen

« Je vindt het leuk om met mensen om te gaan.

« Je kunt organiseren.

« Je hebt een aanpakkers mentaliteit met een
sociaal hart.

« Je hebt iets met een van de aandachtsvelden
zoals: tuinieren, techniek, moestuin en
onderhoud.

« Het is handig als je één keer in de 14 dagen
ruimte hebt om te eten en te overleggen met
de andere kwartiermakers.

« Je bent zelf aanwezig bij de klus- en tuin
dagen, een keer per maand.

« Bij voldoende vrijwilligers weet je ook taken
over te dragen en anderen te stimuleren.

« Het lijkt je leuk om deze taak in een duo te
doen binnen het team van kwartiermakers.

« Hier op termijn willen wonen is geen
voorwaarde.

« Je kan en wilt je committeren voor minimaal
2 jaar.

Kwartiermaker: vieren

« We willen vieren op basis van de woorden van
Jezus, het is fijn als je die ook in je eigen
leven praktiseert.

« Je kan de ander meenemen en je hebt ruimte
om te luisteren.

« Je vindt het fijn om samen te werken met
anders denkenden en met de gevestigde
kerken.

« Je bent praktisch in staat ook zelf deel te
nemen aan de activiteiten.

« Het is handig als je één keer in de 14 dagen
ruimte hebt om te eten en te overleggen met
de andere kwartiermakers.

« Bij voldoende vrijwilligers weet je ook taken
over te dragen en anderen te stimuleren.

« Hier op termijn willen wonen is geen
voorwaarde.

« Je kan en wilt je committeren voor minimaal
2 jaar.

Kwartiermaker: wonen

« Je voelt je thuis bij de kaders die we hebben
geformuleerd: delen, duurzaam, vieren en
gastvrij met als onderbouwing dat we één van
hart, één van ziel willen zijn op weg naar
God.

Je kan de ander meenemen en je hebt ruimte
om te luisteren.

Je vindt het fijn om samen te werken en te
wonen met anders denkenden en met
meerdere generaties.

Je bent praktisch in staat ook zelf deel te
nemen aan de activiteiten.

Het is handig als je één keer in de 14 dagen
ruimte hebt om te eten en te overleggen met
de andere kwartiermakers.

Bij voldoende vrijwilligers weet je ook taken
over te dragen en anderen te stimuleren.

Het is mogelijk voor jou om hier in het
voorjaar van 2026 te komen wonen.

Inkopen in de gemeenschap is voor jou een
optie.

« Je kan en wilt je committeren voor minimaal
7 jaar.



Wat bieden we je als kwartiermakers

Een leuk team van gepassioneerde mensen.

Een prachtige ervaring in een nieuwe organisatie.
Begeleiding door de denktank en een externe mentor.
Een plek waar ook ruimte is voor je persoonlijke dromen.
Een vrijwilligers verzekering.

Elke 14 dagen gezellige kwartiermakers maaltijden.

Praktische begeleiding en duidelijke afspraken.

Al het bovenstaande is geen doel op zichzelf.
Uiteindelijk willen we in de volgende fase als drie gemeenschappen voldoende basis bieden en,
als er draagkracht is, ons vanuit Dag 7 inzetten voor:
vluchtelingen, alleenstaande ouders, armoedebestrijding, ziekenbezoek,
ondersteuning van gevangenen en bij verlies en rouw betrokken zijn.
Ook wel de zeven werken van barmhartigheid genoemd waar Jezus ons op aanspreekt.

Samengevat: elkaar helpen om mens te zijn.



